oplettendheid van Peter konden de OV’ers nog net de
buurtbus naar Hoorn nemen, anders hadden we twee uur
moeten wachten. In Hoorn werd op een terras nog van de
zon genoten.

Over die dijk valt nog wel iets te vertellen.

In de recreatietijd (grofweg april-september) vergaat het hier
van de motoren. Meestal in grote macho-groepen, met veel
lawaai. Tot overlast van velen. Een probleem dat ook speelt
op de dijken langs de Waal bijvoorbeeld. Er is een verbod
uitgevaardigd op het gebruik van de dijk door deze motoren
in genoemde periode. Maar dit besluit wordt aangevochten
bij de Raad van State. Wordt vervolgd.

Hartelijk dank aan Peter en Johan voor de organisatie!

Wim van Tuyl!

Stadswandeling Utrecht

Een verslag

Onlangs werd ik door mijn vrouw verrast dat wij zaterdag

30 september 2023 naar Utrecht zouden gaan voor een
stadswandeling van 12 km. De stad waar ik ben geboren

en getogen. Wat een verrassing! Ik was er al jaren niet
geweest, laat staan in de buurten en de 5 parken die wij
zouden aandoen. |k ken Utrecht als jochie al vanuit de jaren
zestig met nog het oude station, de kerstbomenjacht tussen
de Sterrenwijk en Oudwijk. Hoog Catharijne moest nog
worden gebouwd. De Catharijne Singel werd toen ook maar
gedempt. Het mooie stadshart werd als het ware door een
monsterlijk betonnen wolk opgeslokt. En wat schetst mijn
verbazing bij aankomst, een ‘state of the art’ Hoog Catharijne
waaronder de singel weer stroomt, zichtbaar onder een
groot watervenster midden in de winkelpromenade. Zelfs de
kano’s zie je er onderdoor varen.

Oud en nieuw

Na 15 minuten lopen waanden wij ons weer in de oudheid
van de sluisjes rondom de Weerdsingel en de Oude
Gracht, waar het instromend water vanuit de Kromme Rijn
samenvloeit met het uitstromend water naar de Vecht. De
doorwaadbare plaats Traiectum uit de Romeinse tijd (waar
Utrecht zijn naam aan dankt) werd door onze stadsgids
Bertie Schonk, met haar diepe historische kennis, weer tot
leven gebracht. Wat hebben wij genoten van haar kennis.
Vervolgens de oude gasfabriek. Het Griftpark, nu een park
met voor elk wat wils, liepen wij via De Biltse Grift door naar
Landgoed Bloeyendael waar de grote gebouwen van het
Science park en het Provinciehuis hoog boven de bomen
uitrijzen. De wandeling liep als het ware door mijn leven
heen of andersom. Overal was ik wel geweest. Als kleuter
in Oudwijk spelen en sneeuwballen gooien in het Rosarium.
Vervolgens via het Wilhelminapark door naar de Minstroom
waar het oude ziekenhuis Antonius stond.

Kromme Rijn

De Minstroom is een prachtig riviertje (kanovaren is mogelijk)
dat stroomt vanaf de Zilveren Schaats, door de stadswijken,
naar de Stadsbuitengracht. We liepen over de Abstederdijk
naar de Oosterspoorbaan die vroeger dienst deed als
goederenspoor en is opgeheven en in plaats van de rails

is er een fietspad en een voetpad aangelegd. Dit voetpad
bracht ons naar de Kromme Rijn waar langs wij weer de
stad inliepen en uitkwamen in het Zocherpark, vernoemd
naar architect J.R. Zocher, die in 1830 op de plek van de
stadswallen dit park mocht aanleggen. Het is gelegen in het
Singelgebied tussen het Tolsteegplantsoen en ons eindpunt
de Mariaplaats. Het was een geweldige belevenis om onder
de deskundige begeleiding van Jos van der Heide en Bertie
Schonk van de organisatie TeVoet hierbij te mogen zijn.

Wij worden lid en hebben ons weer opgegeven voor de
Odewandeling op 28 oktober in de Biesbosch. Ga zo door
en ik zal nooit het liedje van Herman Berkien vergeten waar
ik u de eerste zin niet van wil onthouden:

‘Utereg m’n stadsie daar gebeurt van alle hand het bruist
aan alle kant in het hartsie van het land’.

Jan van der Does

Op zoek naar een boeiend cadeau?

Geen idee wat je dit keer je partner, familielid
of vriend(in) cadeau kunt geven? Doe een
jaarlidmaatschap van TeVoet cadeau voor maar

€ 12,50. Stuur een mail met de gegevens van de
ontvanger naar <ledenadministratie@tevoet.nl>. Hij of
Zij is daarna een jaar lid van de vereniging en ontvangt
de volgende drie nummers van Lopend Vuur.
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